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SNORRIE IS NIETZSCHE NIET
(EN TOCH OOK WEL)



ER STRART

EEN PAARD IN DE TUIN
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Het begon met een




Het was tijdens de kleine pauze, op het schoolplein
van de DOMSCHOOL in Domdorp. Alle gesprekken
vielen stil en we keken rond om te zien wie er
vuurwerk had afgestoken. Toen de rook wegtrok,
zagen we midden op het schoolplein een man staan.




De man had een heel grote SNOR, een wandelstok en
een LANTAARN.

Hij keek rond met een intense blik in zijn ogen.
Niemand durfde iets te zeggen. Hij zag eruit alsof hij
uit een andere tijd kwam.




Door de explosie rook het een beetje naar kruit, en
naar oude boeken. Alsof het stof van eeuwen was
opgewaaid. En tegelijkertijd rook het heel fris, alsof
het lente was. Mijn neus begon ervan te kriebelen en
ik moest heel nodig, heel hard

NIE...

NIETZSSS...
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‘GEZONDHEID, jongedame! riep de man met de

grote snor.

Zijn stem klonk vriendelijk. Niemand noemt mij
‘jongedame’. Behalve mijn vader Bert, als ik hem
boos heb gemaakt. Ik voelde me eigenlijk wel vereerd.
Hoe vreemd hij ook was, hij had wel iets...
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En toen begon hij allemaal rare dingen te roepen.

HALLO, IK BEN IS DIT NOG STEEDS DE DOMSCHOOL?
DYNAMIET! OF ALWEER?

SUPERMENS!

EN O JA: GOP 15 POOD/
ZO SPREEKT SNORRIE!

Hij joeg mensen
de stuipen

op het lijf,
gevaarlijk
zwaaiend met
zijn stok.
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‘GAAT DIT NOG LANG
DUREN, SNORREMANSZ?
WE HEBBEN MAAR EEN
KWARTIERTIE PAUZE!

Terwijl iedereen ongemakkelijk
naar hem stond te staren,

liep ISABELLA TOSTI op

de man af. Ze begon hem

te filmen. Ze wist het hele
schoolplein aan het lachen

te krijgen.

Nu moet je een paar
dingen weten:

- Isabella Tosti is mijn aartsvijand.

- Ze is het enige kind van HARM-KLAAS TOSTI.

- Hij is de baas van de Tosti-fabriek. Die zorgt
ervoor dat Domdorp, waar wij wonen, altijd
naar KAAS ruikt. En de kaas uit de Tosti-fabriek
smaakt naar niets.

>

KAASBAAS

HARM-KLAAS
TOSTI AAN
ZIIN BUREAU




Het Tosti-trutje stak de rest aan. Nu DURFDE iedereen
ineens WEL.

HOU TOCH OD
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Ik bleef intussen naar de ogen van de man staren.
Zijn blik was intens.

Hij leek op een tijger in een kooi. Alsof hij woedend
was, maar op hetzelfde moment ook verdrietig en
machteloos.

En vooral vond ik hem heel erg ALLEEN, zoals hij
daar stond met zijn brandende lantaarn en zijn veel

te grote snor. Terwijl hij appels naar zijn hoofd kreeg
en andere gezonde lunchhapjes waar toch niemand
zin in had.
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